
Corona, een oproep tot bekering 
Aan ons volk, aan de politiek, aan de economie,aan de media en 
aan iedereen. 
 
Jezus Christus heeft het voorzegd : In de laatste dagen zullen er allerlei rampen 
en plagen komen. Het is de tijd, waarin de mensheid steeds goddelozer wordt. 
Velen denken alleen nog maar  aan zichzelf en hun eigen plezier. Ongeloof, on-
Bijbelse dwaalleringen en goddeloze wetten breiden zich uit. Veel christenen 
vragen zich af, hoelang God nog zal zwijgen bij deze ontwikkelingen. Hoelang 
nog laat Hij toe, dat Zijn heilige Naam gelasterd wordt, en Zijn geboden 
genegeerd. Is er nu een einde gekomen aan Gods geduld? 
 
Het jaar 2020 begon met enorme bosbranden in Australië, en enorme zwermen 
van sprinkhanen in Afrika. Daarop volgde de verspreiding van het coronavirus, 
met de ziekte Covid-19.De angst voor de uitbreiding van dit virus heeft over 
bijna de hele wereld tot maatregelen geleid, zoals wij ze sinds de tweede 
wereldoorlog nog niet hebben meegemaakt:  het verbod om samen te komen, 
de sluiting van scholen, een verregaande stillegging van de economie. Met het 
verbod samen te komen kwam er ook het verbod op kerkdiensten, wat in deze 
vorm zelfs in oorlogstijd nog niet voorgekomen is. 
 
Corona, dat woord betekent een voor onze generatie een nog nooit 
voorgekomen crisis. Tegelijk zien veel christenen het als  een duidelijk spreken 
van God in de eindtijd, een oproep, misschien de laatste, tot bekering. Ook ik zie 
dat zo. 
 
Maar nu komt het goede nieuws: deze crisis kan ook een kans worden.: 

1. Een kans voor ons volk en de volken wereldwijd. 
2. Een kans voor onze gezinnen. 
3. Een kans voor de zending. 

 
 
1.Een kans voor de volken wereldwijd.   
 
De Heilige God zegt : 
 
Wanneer ik de hemel sluit, zodat er  geen regen valt, of wanneer Ik de 
sprinkhaan gebied om het land te verslinden, of wanneer ik pest onder Mijn volk 
zend, en Mijn volk, waarover Mijn Naam is aangeroepen , in ootmoed buigt en 
bidt, en zij Mijn aangezicht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, 



dan zal Ik vanuit de hemel horen, hun zonden vergeven en hun land genezen. (2 
Chr. 7: 13-15 ). 
 
Dat zei God tegen koning Salomo in ca 959 v Chr. Bij de inwijding van de tempel 
in Jeruzalem. Deze boodschap van God geldt tegelijk voor iedereen in de 
geschiedenis, ook voor vandaag. God zendt gerichten zoals droogte, 
sprinkhanen en plagen, opdat de mensen tot inkeer komen, en tot de levende 
God omkeren. 
Als zij dat doen, dan zal God hen genadig zijn. Doen zij het niet, dan gaat het 
oordeel door totaan de volledige ondergang. 
Telkens weer heeft God profeten gestuurd, die het volk Israël hebben 
opgeroepen tot omkeer. Als hoogtepunt zond Hjj Zijn Zoon Jezus Christus, Die 
Zijn leven aan het kruis van Golgotha voor de verzoening van onze zonden heeft 
gegeven. Ieder mens, die zich  tot God  bekeert en Jezus Christus als Verlosser 
en Heer in het geloof in zijn hart aanneemt, wordt gered. Wie echter Jezus 
Christus en Zijn verlossingswerk afwijst, gaat  voor eeuwig verloren. Ook 
vandaag klinkt de oproep tot bekering met kracht en duidelijkheid. Onlangs zei 
een buurman van mij, van wie ik tot die tijd niet wist, of hij gelovig was, over de 
schutting:” die plaag heeft God toegelaten, omdat de mensen niets meer van 
Hem willen weten.”  “Zo is het ”antwoordde ik hem. 
 
Veel mensen zijn op het moment erover aan het nadenken, hoe snel het gewone 
leven kan veranderen,en wat er achter al die opeenvolgende rampen kan 
zitten.Komplottheorieen doen de ronde, waarin misschien een kern van 
waarheid zit, maar die we niet blindelings moeten overnemen, net zogoed als 
we kritisch  
Moeten omgaan met de officiële media.Als christenen hebben wij een vaste 
maatstaf waarop wij kunnen vertrouwen, en dat is de Bijbel, het Woord van 
God.In de Bijbel is alles voorzegd, wat wij nu in de eindtijd meemaken.En uit de 
Bijbel vernemen wij ook, dat het nog erger zal worden als de zegeloordelen, de 
bazuinoordelen en de schalen van Gods toorn uit de Openbaringen  over de 
wereld gaan komen.Maar zelfs middenin die allerlaatste oordelen klinkt de roep 
van God: 
“Vreest God en geeft Hem eer, want het uur van Zijn oordeel is gekomen, en 
aanbid Hem,  Die de hemel en de aarde, de zee en de waterbronnen gemaakt 
heeft”. 
 
Zullen de mensen in ons land, en in de andere landen van aarde deze roep nog 
horen. Ook de  politici, rechters, economen, en journalisten, die ons volk door 
goddeloze politiek, goddeloze wetten, de jacht naar steeds meer geld en 
manipulatieve verslaggeving totaan de rand van de afgrond 



hebben  gebracht.Of gaat het Schriftwoord in vervulling:” en de overige 
mensen, die door deze plagen niet gedood werden, bekeerden zich niet van 
deweren van hun handen, zij bleven de demonen aanbidden en de 
gouden,zilveren,koperen,stenen en houten afgoden, die niet kunnen zien, horen 
of lopen.ook   bekeerden zij zich niet van hun moorden, hun tovenarij, hun 
ontucht en het plegen van diefstal.”Moge de Heere  God het geven, dat nog 
veel mensen zich tot Hem, de levende God bekeren, en Jezus Christud, de Zoon 
van God, in hun hart sluiten. Moge God het geven, dat de goddeloze wetten van 
de laatste maanden, jaren en decennia opgeheven worden.Bijvoorbeeld de 
bijna volledige legalisatie van abortus en euthansie, het toestaan van 
godslastering, pornografie, drugsgebruik, afgodendienst, occultisme en het 
zogenaamde “huwelijk voor allen”.Wordt dat ongedaan gemaakt, dan zal God 
ons land en volk misschien nog eenmaal genade schenken, en wachten met zijn 
oordelen. 
 
Velen verlangen het opnieuw invoeren van een dag van verootmoediging en 
gebed.Daar ben ik het niet mee eens.Want uiteindelijk zou elke dag een dag van 
verootmoediging en gebed moeten zijn. 
 
Laten wij ons  persoonlijk, een ieder voor, zich voorbereiden om op elk moment 
de Heer te kunnen ontmoeten, door ons hart door het Bloed van jezus Christus 
te laten reinigen, en Hem in geloof en gehoorzaamheid na te volgen. 
 
 
2.Een kans voor onze gezinnen 
 
De corona-crisis is ook een kans voor onze gezinnen. Waarom? 
Nu,op het  moment dat ik dit schrijf, ligt het openbare leven bijna in zijn geheel 
plat.De  mensen in veel landen worden door de regeringen opgeroepen, zoveel 
mogelijk in huis te blijven i.v.m. besmettingsgevaar.Men mag vreemde mensen 
nog beperkt ontmoeten, en is daarom bijna uitsluitend met het gezin 
samen.Zo’n situatie was er nog nooit.Wat maken wij ervan.Ik heb tegen mijn 
vrouw en onze bijna volwassen kinderen gezegd: “Luister, dit kan moeilijk 
worden, voortdurend zo dicht op elkaar zonder contact met de buitenwereld, 
maar he kan ook een kans zijn.Het hangt ervan af, hoe wij ermee omgaan.”Als 
er problemen waren hebben wij een gezinsvergadering gehouden, gebeden, en 
daarna alle problemen besproken. Ieder kon zeggen wat hij wilde, en daarna 
werd het echt beter.Wij leven niet uit elkaar, maar meer naar elkaar toe.Dit 
wens ik ook andere gezinnen toe.Werk aan alle vragen en problemen, die 
misschien veel  te lang verdoezeld waren.Nu heb je veel tijd om elkaar beter te 
leren kennen en meer te leren liefhebbben. 



 
Hoe zit het dan met allen die alleen zijn, en geen gezin hebben?Het zou goed 
zijn als zulke mensen vriendelijke personen kennen om mee te praten en contact 
te onderhouden.Juist in de christelijke gemeente.Niemand zou  eenzaam en 
verlaten moeten zijn, en als iemand ziek is, willen wij voor hem zorgen.Zelfs als 
men het huis of de woning wegens gevaar op besmetting niet mag betreden, 
kan men toch iets zinvols doen,zoals  voedsel,medicijnen of een 
geloofsopbouwend boek voor de deur zetten. Laten wij de ouderen en de zieken 
niet vergeten. 
Bovenal geldt:  laten wij voor elkaar bidden en onze samenkomsten niet 
verzuimen, ook wanneer deze op grond van het verbod samen te komen op het 
ogenblik alleen via lifestream, telefoon of cd mogelijk zijn.De stoelen in de 
kerken zijn leeg,maar als  gemeente zijn wij in Jezus Christus allen met elkaar 
verbonden. 
 
3.Een kans voor de zending. 
 
De corona-crisis is ook een kans voor zending en evangelisatie.Nooit staan 
mensen meer open voor het evangelie als in een crisissituatie.Nu hebben wij 
een crisis,zoals die sinds de tweede wereldoorlog nog niet is voorgekomen, met 
doodsangst bij veel mensen en  drastische beperkingen 
In het persoonlijk leven.Veel mensen vragen zich af: “waarom leef ik 
überhaupt?,als alles zo snel in elkaar stort.?”Wat echter megelijk en 
noodzakelijk is, is het doorgeven van de Blijde Boodschap van Jezus Christus van 
mens tot mens. Dat kan op de volgende manieren: per telefoon of internet, 
maar ook  door het verspreiden van goede christelijke traktaten in de 
brievenbussen in de buurt. 
De mensen zoeken naar verklaringen en oriëntatie, en wie zou het hen kunnen 
geven, als wij christenen het niet doen. 
Wij hebben de Bijbel waarin wij alle  informatie hebben die van levensbelang is, 
en die mogen wij doorgeven aan onze medemensen. 
 
Lieve christenen, zwijg nu niet, maar spreek.Geef het Evangelie van de 
reddende liefde van God door op een manier, die op dit moment mogelijk is. 
 
De Heere zegen jullie daarbij 
 
Dr. Lothar Gassmann 
www.L-Gassmann.de 
 

http://www.l-gassmann.de/

